
Liturgie Honselersdijk op zondag 4 oktober 2020 om 9.30 uur

Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
                                                     [Wij gaan nu staan, tot na ‘Begroeting en drempelgebed’

Zingen Psalm van de zondag: Lied 133:1 en 3 – ‘Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is ’t dat zonen 
[en dochters natuurlijk]…’                                            
                                       
Moment van stilte om ons voor te bereiden op de dienst

Bemoediging en drempelgebed: de gemeente zingt steeds een refrein van Lied 295  

Organist: Speelt melodie

Allen:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.

     Allen: . 

Voorganger: Wees, o God, hier aanwezig
zoals U onder uw mensen aanwezig wilt zijn.

Allen:

Voorganger: Hier zijn wij, Heer, uw mensenkinderen
met onze tekorten en verlangens

Allen:

Voorganger: Laat niets ons weerhouden om U te ontmoeten,
laat niemand tussen U en ons storend in staan.

Allen:

Voorganger: Dat wij U horen, dat wij U leven,
mensen voor mensen, alles voor allen.
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.

Allen: 

[Gemeente gaat zitten]
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Gebed om ontferming

Glorialied: Lied 967:6 en 7 – ‘Laat ons zo uw heerlijkheid…’

Bij het vertrek van de kinderen... met afsluiting het luisterlied ‘Weet je dat de Vader je kent’
– te beluisteren en zien via: https://www.youtube.com/watch?v=xqCC_foJATM

Bij de lezingen en de uitleg…

Zingen: Lied 283:1, 2 en 4 – ‘In de veelheid van geluiden…’

Schriftlezing: 1 Samuël 25:12-11, verloren ontmoeting – door lector 

Zingen: Lied 984:1, 4 en 5 – ‘Gezegend die de wereld schept…’

Schriftlezing: Genesis 46:28-30 en Lucas 15:18-20, twee ontmoetingen tussen vader en zoon 
– door lector

Zingen: ‘Een vader had twee zonen’ (tekst: Piet Schelling; melodie: Joh. F. Thyius, rondom 1600, 
bekend van het lied ‘Der Winter ist vergangen’) 
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https://www.youtube.com/watch?v=xqCC_foJATM


2. De jongen trok naar buiten 
verspeelde lief en goed.
Ginds liep hij zonder duiten, 
zijn loon was bitterzoet.
Toen kwam hij tot bezinning 
na veel gepeins en strijd.
Zijn grootste overwinning 
was zeggen: ‘Ik heb spijt.’

3. Met angstige gedachten 
ging hij terug naar huis.
De vader stond te wachten 
en groette: ‘Welkom thuis!’
De liefde van de vader 
verbeeldt Gods openheid.
God komt ons eeuwig nader, 
zijn naam: Bewogenheid.

Verkondiging - “Voorbij de vervreemding”

Muzikaal meditatief – door organist

Dankzegging en voorbeden

Slotlied: ‘Ongestraft mag liefde bloeien’- Lied 43 in het Liefste lied van overzee                          
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2 Niemand houdt de liefde tegen
waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend,
koestert wie om liefde gaat.
God verhoede dat er iemand
in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk.

4 Leg de liefde niet aan banden,
gun haar gang de vrije loop.
Geef haar bloemen nooit uit handen,
want haar vrucht is onze hoop!
Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdesloop verdraagt geen boeien,
laat haar stromen als een bron1

Wegzending en zegen

Orgelspel

Collecte bij de uitgang
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